
Mijn naam is KABORE Razougou Jean. Ik ben visueel gehandicapt. Ik verloor mijn ogen toen 

ik 8 jaar oud was. Met mijn handicap kon ik niet op school blijven. Toen ik 24 was, werd ik 

opgeleid om wiegjes en tuinstoelen te weven. Hiermee kan ik een klein inkomen verdienen 

om zo rond te komen. Voor extra’s is echter geen ruimte. Het werk is ook om ondanks mijn 

handicap actief te kunnen blijven en een bijdrage in de gemeenschap te leveren. 

Mijn ideaal is dat mijn kinderen een goede opleiding kunnen volgen om later voor mij te 

kunnen zorgen op mijn oude dag.  Het leerlingenfonds van Nabasnoogo is voor ons gezin 

heel belangrijk. Dankzij dit leerlingenfonds kan ik het schoolgeld voor mijn kinderen betalen. 

Zonder deze steun zouden we alles wat ik soms verdien moeten gebruiken om de 

schoolopleiding en andere behoeften van de kinderen te betalen. Met dit project worden 

mijn kinderen gevolgd en geadviseerd door de Nabasnoogo Vereniging. Aan het eind van elk 

semester geven zij hun resultaten naar de vereniging en krijgen zij advies. Dit is heel 

belangrijk voor mij. 

Wat voor mij beter georganiseerd kan worden, is dat Nabasnoogo doorgaat met het geven 

van advies aan de kinderen en met het initiëren van opleidingen in ambachten voor de 

jongeren. Ik heb de ervaring opgedaan dat ik met de opleiding die ik heb gekregen mij 

ondanks mijn ernstige visuele handicap toch kan redden.  

 


