


I. Basil Paré

Basil Paré is een 26-jarige Samo-boer uit Koin,
een dorp op enkele kilometers afstand van
Toma in Opper-Volta. Het 2000 inwoners
tellende dorp is opgenomien in de reeks van
dorpen die worden *’beroerd”’ door het werk
van het *Centre Formation Rurale” | inTo, een
landbou wonthkkelmgspro;ekr met een aantal
Nederlandse vrijwilligers. Koin onderscheidt
zich enigszins van de dorpen in de omgeving
door een wat opener karakter, waarschijnlijk
gevolg van het feit dat relatief veel inwoners
enige tijd als gastarbeider hebben gewerkt in
Ivoorkust. De “chef de village’’ bezit zelfs
een plantage in dat land. Koin staat ook het
meest open voor de gktiviteiten die door de.
Nederlandse vrijwilligers worden ontwikkeld,
Het dorp leverde de meeste stagiaires, boeren:
die negen maanden lang op het centrum
vertrouwd worden gemaakt met nieuwe
landbouwmethoden en het is het eerste dorp
waar het leerlingensysteem werd ingevoerd en
een gezamenlijke groentetuin werd aangelegd.
Vrij veel mensen voelen zich intensief bif deze
ontwikkelingen betrokken.

Eén van hen is de voor Koin tamelijk
vooruitstrevende Basil Paré, president van de
“"Groupement Agriculture”, de groep boeren
die op het centrum zijn geweest met hun
leerlingen. Geen moeite is Basif fe veel de leden
persooplijk op de hoogte te brengen van
vergaderingen enz. Zijn verkiezing tot president
was een logisch gevolg van het feit dat hij al
langer werd gezien als de man die de landbouw
in ket dorp min of meer leidde.

Basil Paré.

??1k ben in 1949 hier in Koin geboren. Mijn
ouders waren ook boer. Wij waren thuis met z'n
achten, zes jongens en twee meisjes. Ik ben de
oudste, Marie is de tweede, die is nu getrouwd
en woont in de wijk Surilat. Verder zijn er nog
Bartholomy die ons straks nog wel even komt
bezoeken, Jean-Marc, Bernadette, Emmanuel
Siriac en de kleine Kisito.

Ik kan niet precies zeggen hoeveel grond mijn
ouders hebben, ik weet wel waar het ligt en
welke stukken van de familie zijn. Maar de.
stukken grond liggen zo verspreid dat het niet
mogelijk is om te zeggen hoeveel hectare het
precies is. De stukken liggen overal, ook in de
brousse ver achter het dorp. Mijn vader en
moeder zijn nog steeds arm. Maar dat zijn we
eigenlijk allemaal in het dorp. Ze hebben in
ieder geval niet meer dan andere mensen,
waarschijnlijk wel minder. Ik ben geboren in
het huis waar we nu zitten en waar ook mijn
ouders nog steeds wonen. Maar met een van
mijn broers werk ik nu aan een eigen huis in de
brousse om dichter bij de velden te zijn en wat
onafhankelijker van pappa te zijn.

Ik ben erg blij dat ik naar school ben geweest
want nu kan ik tenminste lezen, ik kan een brief
schrijven en weet wat meer. Het was elgenluk
heel bijzonder dat ik naar school ben geweest
omdat er nog geen school in ons dorp was en de
meeste andere kinderen meteen als ze wat ouder

waren op de geiten en schapen moesten passen.

Mijn vader had als christen eerst een plaats voor
me gezocht op de missieschool in Toma maar -~ °
die was vol, Maar omdat hij het belangrijk vond
dat ik iets zou leren zocht hij naar andere
wegen. Met een paar andere ouders in Kom, die
de waarde en het belang van een school zagen,
heeft hij toen een eigen schooltje in het dorp
opgericht waar ik van mijn elfde tot zestiende
jaar heb opgezeten met 28 andere leerlingen. De:
onderwijzer was iemand uit het dorp die Frans
sprak en kon schrijven en die door de ouders
van de leerlingen werd betaald. Om de
onderwijzer te kunnen betalen moesten de
ouders eerst 50 CFA per maand per kind
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betalen, later 100 CFA en dat was vrij vee] als je
maar zo’n 17.000 CFA per jaar verdient. Op
school leerden we Frans, de catechismus en een
heel klein beetje wiskunde naast natuurlijk
schrijven en rekenen.

‘Na de school waren er maar twee
mogelijkhedern, verder leren of gaan werken. 1k
wilde wel graag verder leren maar dan moest je
een officieel examen afleggen en daarvoor
hadden wij niet voldoende geleerd. Het was
maar een schooltje van de mensen uit het dorp
zelf en had niets te maken met de scholen van de
regering waar je leerde voor dat examen. Ik
vond het wel jarnmer maar er was nu eenmaal
niets aan te doen. Na school ben ik meteen naar
Tvoorkust gegaan om daar werk te zoeken,
Pappa zei dat hij in de tijd dat ik in Ivoorkust
Wwas een paar ossen voor mij zou zoeken om zélf
ons land te bewerken. De ORD, dat is de
regeringsinstantie die op het platteland de
boeren helpt, was toen net begonnen om ossen
te gebruiken als trekdieren om het veld te
bewerken. Maar die ossen kostten wel
tienduizend CFA. Met de *’taxi-brousse’’ ben ik
op weg gegaan naar [voorkust, van pappa had
ik 3000 CFA gekregen voor de reis. Ik benin
Ivoorkust naar mijn zwager Pierre gegaan die
werkte bij de aanleg van een internationaal
vliegveld in Yamasoukourou, de geboorteplaats
van president Boigny van Tvoorkust. Ik kon
daar ook werken en omdat ik nogal handig was
‘met machines heb ik als wegwerker vooral
gewerkt met de grondmachine, Ik woonde in die
tijd samen met Pierre. Na afloop van het
contract bij het vliegveld heb ik gewerkt bij de
Badamon Rouge Rivier waar we wegen moesten
aanleggen. 1k hi¢lp de mecanicién met de
machines, met smeren, meters aflezen, de
benzine bijhouden enz, Van de mecanicién heb
ik een beetje techniek geleerd. 1k heb daar vier
maanden gewerkt en verdiende twaalfduizend
CFA per maand. Dat was een hele hoop geld,
veel meer dan ik ooit in Koin als boer had
kunnen verdienen.

Na afloop van het werk ben ik naar Abidjan
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geweest om daar een paar vrienden te bezoeker.
Het was de eerste keer dat ik zo'n grote stad zag
en ik ben erg bang geweest. Bij ons rijden op
een dag nauwelijk twee auto’s langs, daar reden
de auto’s in hele lange rijen, de hele dag door.
Maar het was natuurlijk wel een stad met meer
beschaving dan wij in ons dorp hebben,

Ik merkte al snel dat de mensen in Abidjan ook
een heel andere mentaliteit hebben. Alles is
verschillend, kleren, voedsel, drinken en
karakter. Ik kan niet precies zeggen waarom het
mij niet aantrok. Maar de mensen kennen
efkaar daar niet. Bij ons in Koin kennen we
elkaar allemaal, helpen elkaar als er wat
verkeerd gaat en we weten alles van elkaar. Ik
was dan ook erg blij toen ik weer in ons dorp
terugkeerde, ik zou in Abidjan niet kunnen
leven. Pappa had dat jaar gelukkig een heel

goede katoenoogst gehad en had voldoende

verdiend om in aanmerking te komen voor een
krediet van de ORD (Offices Regionaux de
Développement) waarmee hij een os had
gekocht. Maar hij wist helemaal niet hoe hij
ermee moest omgaan omdat de ORD hem geen
uitleg had gegeven hoe hij de os moest
gebruiken, Ook met het materiaal dat hij van de
ORD had gekregen, vooral de ploeg, kon hij
niet omgaan, Pappa had de ORD een voorschot
betaald voor een krediet voor een ploeg, houe
manga - om de grond te cultiveren - en een os.
Maar omdat hij niet wist hoe hij ermee moest
omgaan hebben we gewoon doorgewerkt op de
oude manier met de daba en zijn er toch nog in
geslaagd de eerste jaren wat terug te betalen aan
de ORD. Maar in het vierde jaar was de oogst
ondanks heel hard werken toch onvoldoende
om de ORD de aflossing te kunnen betalen en
toen hebben ze de ploeg en de manga
teruggehaald. In het tweede jaar had ik al tegen
pappa gezegd “>waarom koop je geen tweede os,
dan hebben we een span zodat we het land beter
kunnen bewerken, meer verdienen en de ORD
terug kunnen betalen’’. Maar pappa begreep
het niet en wilde niet nog een os kopen. Omdat
hij niet wilde veranderen, en ik hier en daar al
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Het dolo-cabaret in Koin.

De jeugd van Koin.




had gezien dat je met een span ossen veel meer
kon bereiken, kregen we ruzie.
Ik vertelde hem dat ik bij de missie in Twon Kuy
en bij Zapala boeren had gezien met een span
ossen die veel gemakkelijker werkten en veel
meer verdienden dan wij ooit met de daba
zouden kunnen. Omdat ik niet verder had
kunnen leren wilde ik graag die nieuwe manier
van landbouwen leren want ik wilde graag een
goede boer worden en meer verdienen. Ik had al
het gebruik van zaailijnen geleerd. Met gebruik.

~.._.van een span ossen hadden we ons ORD krediet
kunnen terugbetalen maar pappa wilde dat niet.
Pappa wilde alles zelf in de hand houden, Toen
ben ik kwaad weggegaan. Ik ben toen weer een
half jaar in Ivoorkust geweest waar ik drie
maanden bij dezelfde onderneming heb gewerkt
waar ik al eerder had gewerkt en drie maanden

- werkeloos ben geweest. Toen ik terugkwam in

. Koin was de relatie met pappa iets beter, het

De ingang van het ”Cémre Formation Rurale®’, het Nederlandse landbou wprojekt in Té waar Basil zijn opleiding ontving.:

was een jeugdzonde van me geweest om ruzie
met pappa te maken. Met een paar vrienden heb
ik na terugkomst een jeugdclub opgericht die
we *’Hoop voor ons Dorp’® noemden. We
probeerden dingen te doen die goed zouden zijn
voor ons dorp. Het was, en is nog steeds, de
gewoonte dat de christelijke jongeren van het
dorp het veld bewerken van degene die
catechesatie geeft in het dorp, iemand die
daarvoor een opleiding bij de missie heeft.
gehad. Van de catechesatieleraar hoorde ik er
dat er in de buurt Hollanders waren die iets.
deden met landbouw. De leraar zei dat als wij
interesse hadden we een brief moesten schrijven
naar pater Renders in Toma. Dat heb ik toen
gedaan en hij schreef terug dat hij met de:
directeur van de Hollanders zou praten om te
zien of er misschien eens een plaatsje voor mij
zou vrijkomen.

Renders heeft toen met de Hollanders van het
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»*Centre Formation Rurale’’ gesproken en die
zeiden dat er vier boeren uit ons dorp naar het
centrum konden komen. Omdat ik de enige was
die had geschreven moest ik dus een paar andere
- boeren vinden om miet mij mee te gaan en dat is
gelukt. Maar een boer die naar het centrum gaat
moet zelf voedsel meenemen om van te leven
totdat hij zijn eigen oogst op het centrum kan
.gebruiken. En de relatie met pappa was nog
steeds niet zo erg goed. Ik had hem al gezegd
dat ik voor mijzelf wilde gaan beginnen. Maar
dat vond hij niet zo leuk omdat hij dan een
arbeidskracht zou missen. Toen hebben we een’
compromis gesloten. Pappa vond het goed dat
ik naar het centrum zou gaan en voedsel
meenam en ik beloofde dat ik na terugkomst bij
hem zou blijven werken. '

Op lijnen zaaien kende ik al, het belangrijkste -
wat ik op het centrum geleerd heb was het
omgaan met de ossen, ploeg en houe manga en
ervoor zorgen dat de grond goed wordt
opengehaald. Ik heb op het centrum erg veel
geleerd dat me direkt van pas gekomen is. Sinds
1968 was het erg droog gebleven, kregen we veel
minder regen dan daarvoor. In 1969 en 1970
werd het nog slechter en toen ik in 1971 op het
centrum was werd de droogte een ramp en bleef
de oogstopbrengst overal erg klein., Ons dorp
had nog het geluk dat er in de lage beddingen,
waar het langer vochtiger blijft, met de ossen
nog wel wat verbouwd en verdiend kon worden.
Juist het gebruik van die ossen zorgde ervoor
dat er wat te eten was. Ons dorp had door de
aanwezigheid van die marigots (laagten waar
wat water blijft staan of onder de grond ligt)
wat resérve kunnen opbouwen en wat geld
kunnen sparen. Maar toch werd er ook honger
geleden en je kunt je haast niet meer voorstellen
hoe mager sommige mensen waren. Veel van
het vee in het dorp werd in die tijd verkocht om
aan geld te komen om elders eten te kunnen
kopen. Toen de toestand echt kritiek was
kregen we rode gierst uit Amerika, die heel
anders smaakt dan ons eigen gierst. Ik vond het
wel heel erg dat een paar mensen uit ons dorp
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gierst tegen dubbele prijs hebben verkocht aan
de Mossi’s uit Pangogo op twaalf kilometer van
ons dorp. Daar hadden ze geen laagten en was
de voedselsituatie nog ernstiger, Maar je hoort
toch geen misbruik te maken van de
hongersnood?

Toen de eerste regens weer begonnen te vallen
merkte ik hoeveel ik had geleerd op het centrum
want ik verdiende ongeveer twee keer zoveel als
vroeger, In de tijd die ik over had werkte ik met
mijn twee ossen bij anderen voor 1000 CFA per
dag. Op die manier verdiende ik genoeg geld om
mijn ossen aan het centrum terug te betalen.
Wel ga ik nu eén eigen terrein in de brousse
ontginnen om daar zelf op te gaan werken want
pappa gelooft nog steeds niet erg in de nieuwe

methoden alhoewel hij ziet dat de opbrengst

hoger is. Hij zegt nog steeds dat ik op het veld
van de familie net zoals hij en mijn broers met

de daba moet werken en mijn ossen maar moet

gebruiken in de tijd die ik over heb om mijn
eigen hoekje van het familieveld te bewerken.
Maar andere boeren zagen wel dat ik veel meer
oogstte door het gebruik van een span ossen.
Twee van mijn vrienden waar ik veel mee

samenwerkte wilden toen ook graag naar het

centrum. Zij hebben toen twee anderen
gevonden en ook een opleiding gekregen. Nu

zijn er al vierentwintig naar het centrum geweest
om te leren met de ossen om te gaan.

Je merkte ook dat andere boeren belangstelling
kregen voor je manier van werken. Ze begonnen
met je mee te lopen als je bezig was met de ossen
en vroegen allerlei dingen. Eigenlijk wilde elke
familie uit het dorp wel een afgevaardigde naar
het ¢entrum sturen maar dat ging niet, dan

zouden het er veel te vegl worden en ook de

boeren uit andere dorpen moeten een kans
hebben. Toen hebben ze op het centrum
besloten om in ons dorp als eerste het
Yapprenti’’-systeem in te voeren. Dat betekent
dat de boeren dig een opleiding hebben gevolgd
een leerling krijgen aan wie ze de nieuwe
methoden moeten onderwijzen. De leerling
komt meestal uit de eigen familie, it de eigen




Het temmen van de ossen voordat ze gebruikt kunnen worden om een ploeg te frekken.

wijk of is een vriend. Sommige leerlingen zijn
20 bereidwillig dat ze ons als baas zagen en hele
dagen op onze velden werkten. Ook als de ossen
al weer in de brousse waren om te eten bleven ze
doorwerken miet de daba’s. Dat is natuurlijk
een beetje uitbuiting, een gratis arbeidskracht
en dat heb ik de anderen ook verteld op de
vergadering van de ex-stagiaires. Iedere leerling
' hb’o'pt nu natuurlijk op een eigen ossenspan en
een ploeg en manga. Ik hoop dat ze die snel
~zuilen krijgen want dat zou goed zijn voor ons
,..;dmp Hoelang ik op het veld werk? Elke dag:
ben ik ongeveer om zes uur op mijn eigen veldje
waar ik dan een uur werk. Daarna werk ik een
unr op het familieveld en eet wat. Ik moet eerst
een paar uur werken voordat ik wat eet. Dan
werken we weer door tot ongeveer tien uur, eten
weer wat ent gaan door tot een uur of twaalf. Bij
elke rust eten we wat, dat gaat de hele dag door.
:-Rend de middag rusten we wat langer en dan

gaan we door tot een uur of vier, vijf. Dan kun
je naar huis gaan of zelf nog wat werken op je
eigen veldje. De jongens met ossen laten de
ossen van een uur of vijf tot Zeven, achf uur in
de brousse lopen om ze te laten eten én werken
in die tijd met de daba nog wat op het eigen
veld. Om acht uur eten we weer wat, praten we
wat of herstellen gereedschappen. Ik maak
soms de jukken voor andere boeren, met die
handigheid kan ik nog wat extra’s verdietien.
Om negen of tien uur gaan we naar bed. Soms
gaan we cen avond naar het cabaret als er geld is
voor dolo, ons eigen uit gierst gebrouwen bier,
soms verzorgen we de ossen. In de droge tijd is
er natuurlijk meer gelegenheid om naar het:
dolo-cabaret te gaan om daar te drinken. In de
natte tijd ben ik daarvoor veel te moe omdat we
dan veel harder en langer moeten werken.
Bovendien is er in de regentijd haast geen geld
meer in het dorp en ook geen gierst meer om

17



dolo te brouwen. Veel mensen gaan ook niet
meer omdat de dolo die tegenwoordig gemaakt
worden helemaal niet meer zo sterk is. Dat
komt omdat er niet veel gierst is om dolo te
brouwen. Ik vind de landbouw in ons dorp erg
belangrijk, niet alleen omdat we er van
afhankelijk zijn maar omdat als we de
traditionele methoden veranderen, meer ossen-
spannen hebben en een grotere oogst, we de
kans hebben het peil van het leven in het dorpte
verhogen. We hoeven helemaal geen elektrisch

- licht te hebben of zoiets dergelijks, dat is toch te
duur. Wat we nodig hebben is een gezondheids-
centrum, misschien een ziekenhuisje en
algemene betere verzorging voor de mensen.
Auto’s zijn voor de stad maar het zou wel fijn
zijn als de mensen misschien een fiets of een
mobylette kunnen hebben. Ik verlang niet naar
zoveel nieuwe dingen, net zoals de meeste
mensen in ons dorp. Het gewone leven is hier
veel beter dan in Abidjan waar ze wel al die
moderne dingen hebben. Maar het sociale leven
is daar veel slechter. Natuurlijk, er zijn best een
paar moderne dingen die wij willen, de dingen
die ik net noemde. Maar het sociale leven moet
blijven zoals het nu is en al die nieuwe dingen
kunnen dat veranderen. Het leven in Koin is een
mooi leven, de mensen voelen zich er fin,
Daarom was ik ook zo blij uit Ivoorkust weer
terug te komen in Koin. Met de mensen die op
het centrum zijn geweest en de leerlingen
hebben we een *’Groupement Agriculture”’
opgericht waar we onze problemen bespreken.
We zijn nu met vijftig mensen, 24 stagiaires en
25 leerlingen. Eén stagiaire heeft zijn opleiding
gevolgd in Twon Kuy bij de missionarissen die
soortgelijk werk doen als in T6. Het totaal
aantal leerlingen in ons dorp is 48 maar er zijn
er 25 uitgezocht die materiaal hebben gekregen
en dus lid zijn van de Groupement. Van de
vijftig boeren werken er vijf met ezels als
trekdieren, Die noemen we dan ook de
ezelmannen. Ik ben gekozen tot president van
de groep en moet daarom de vergaderingen
leiden en iedereen op de hoogte houden. Pappa
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vindt dat erg leuk maar als ik er veel tijd aan

besteed dan vindt hij het niet zo leuk. Een paar

‘weken geleden ben ik naar Quagadougou
geweest en daar lid geworden van INADES, een

missie-instituut dat in heel Afrika werkt aan de
economische en sociale ontwikkeling,

INADES stuurt mij steeds twee boekjes met
lessen over landbouw. Die bespreek ik dan met
de mensen uit mijn wijk en stuur hun huiswerk
op. In de andere wijken zijn andere
>*responsables’ voor de INADES lessen, Ik ben
blij dat ik dit allemaal kan doen want het helpt

- om Koin te ontwikkelen en er een nog fijner

dorp van te maken.??




